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• Periodieke  

nieuwsbrief 

• Voor bewoners  van 

De ZorgVilla en hun 

familieleden en  

mantelzorgers 

 

Maart, de maand van de lente, 

de maand waarin we uitkijken 

naar een nieuw begin, een tijd 

waar alles weer opnieuw tot 

leven komt.  

 

In deze mooi gevulde nieuws-

brief, blikken we terug op de 

volle decembermaand en 

kijken we naar mooie initi-

atieven om op te pakken in het 

voorjaar.  

 

Wij wensen u heel veel lees-

plezier!  

Lente 

 

Is het geen wonder 

zoals alles groeit 

en zelfs na een winter 

zo prachtig opbloeit 

 

het blijft toch bijzonder 

dat warmte en licht 

bij plant, dier en mens 

Dit wonder verricht 

 

L E N T E K R I E B E L S  
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W E L K O M   

Medewerker: 

Ik ben Anja Meijer, 40 jaar 

oud en sinds 1,5 jaar 

woonachtig in Nieuw Amster-

dam. Ik heb bijna 20 jaar 

gewerkt voor Zorggroep Me-

ander (intern) en bij de 

thuiszorg, locatie Vlagtwedde, 

waar ik oorspronkelijk ook 

vandaan kom.  

Door de verhuizing zocht ik 

een nieuwe baan. Toen ik de 

buurt van Nieuw Amsterdam 

aan het verkennen was reed 

ik langs de ZorgVilla, het ge-

bouw viel mij direct op en 

eenmaal thuis heb ik even op 

internet geneusd. Ik had nog 

nooit van de ZorgZaak ge-

hoord maar wat een fantas-

tisch concept en wat leek het 

mij geweldig om daar te kun-

nen werken. Helaas was er 

geen vacature vrij en ben ik 

verder gaan solliciteren en 

ben ik aangenomen bij het 

Ellertsveld in Schoonoord. Af-

gelopen oktober zag ik via 

Facebook een vacature bij de 

ZorgVilla en ik werd direct  

weer enthousiast, ik heb 

gesolliciteerd en ben aange-

nomen. 

M A A R T  2 0 2 3  

V O O R S T E L L E N  

In deze rubriek heten we graag nieuwe  bewoners hartelijk wel-

kom! Onlangs is bij ons komen wonen: 

 - Dhr. Laarhoven 

Wij hopen van harte dat u zich al thuis voelt in de ZorgVilla en 

gunnen u een mooie tijd! 

Ik ben 3 januari 2023 be-

gonnen met werken en ga ie-

dere dag  met veel plezier heen. 

Ik ben zo warm ontvangen, de 

sfeer is geweldig, leuke cliënten 

en super collega's. Hoop nog 

jaren met dit team samen te 

mogen werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaire: 

Ik ben Lotte Heijnen en zit nu in 

het eerste jaar van mijn 

opleiding Social Work op 

Windesheim in Zwolle. Ik loop 

het hele schooljaar stage op de 

dagbesteding.  

Ik ben 19 jaar en heb een 

passie voor creatief bezig 

zijn, fotografie, reizen en 

gezelligheid  In mijn vrije 

tijd geniet ik er van om met 

mijn vriendengroep naar con-

certen te gaan en nieuwe 

plekken te bezoeken met 

mijn camper.  Elke woensdag 

kun je mij vinden in het ate-

lier waar ik help met allerlei 

dingen. Het leukste hier vind 

ik de fijne sfeer die de men-

sen meebrengen. Het 

komende halfjaar hoop ik 

nog veel meer te leren en 

interessante gesprekken te 

hebben met bewoners.  
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Medewerker: 

Dag allen, Via deze weg stel ik mij 

graag voor. Mijn naam is Lieuwe Pals, 

wonende te Nieuw-Amsterdam. Ik ben 

getrouwd met Petra, en heb 3 

kinderen. Mijn vrouw werkt als ver-

zorgende ig’er ook bij De Zorgzaak en 

dan wel in de ZorgVilla te Veenoord. In 

2017 ben ik trotse opa geworden van 

mijn kleindochter Lindy. Sinds 1 augus-

tus jl. ben ik in dienst bij De ZorgZaak 

in de functie van klusjesman. Naast 

deze baan, heb ik nog een fulltime 

baan bij Fokker te Hoogeveen in de 

vliegtuigbouw. 

Het werk op de locaties is elke keer 

weer een nieuwe uitdaging, alsmede 

elke keer een andere klus. Dit te 

samen maakt dat het een veelzijdige 

functie is. Tevens met het feit dat het 

ook erg dankbaar werk is maakt dan 

ook dat ik de werkzaamheden met veel 

plezier uitvoer. 

Naast mijn werk, ben ik fanatieke 

karper visser, ik vind het heerlijk om 

een hele dag en/of nacht aan de 

waterkant te kunnen zitten. 

Voor de rest zie en spreek ik jullie vast 

allen nog wel een keer op jullie locatie. 

Met vriendelijke groet, 

Lieuwe Pals 

M A A R T  2 0 2 3  

V O O R S T E L L E N  

Nog een foto van Lotte 
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C L I E N T  V E R T R O U W E N P E R S O O N  V A N U I T  W E G  Z O R G  E N  

D W A N G  
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Mag ik mij even voorstellen?  

 

Ik ben Welmoed van der Goot en werk als cliëntenvertrouwenspersoon WZD  (Wet Zorg en Dwang) 

voor de twee Drentse locaties van de Zorgzaak, te weten: Kloosterstaete in Hoogeveen en de Zorgvil-

la in Veenoord. Mijn collega Catrineke Hooghiemstra werkt voor Huize De Eik in Slagharen. 

  

Waarom is er een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Wet Zorg en Dwang (WZD) en wat doet zij?  

Een cliëntenvertrouwenspersoon is er voor de cliënt, de bewoner, maar kan ook de eerste con-

tactpersoon ondersteunen bij vragen over onvrijwillige zorg. Dit ondersteunen kan op verschillende 

manieren en in verschillende situaties.  

 

Sinds drie jaar is de Wet Zorg en Dwang van kracht. Die wet regelt dat mensen met een psycho-

geriatrische aandoening zo lang als mogelijk zelfregie kunnen hebben. De eigen wensen worden 

zoveel als mogelijk gerespecteerd. Hoe belangrijk is het immers als je als bewoner zelf mag bepalen 

hoe laat je opstaat, hoeveel boterhammen je wilt eten en wat voor beleg je kiest. Of dat je wel of niet 

mee wil doen aan een activiteit. Het hebben van keuzevrijheid is een groot goed! 

  

Medewerkers van de ZorgVilla houden rekening met u. Wat vindt u fijn, wat is nodig of gewenst voor 

een fijn leven. Maar soms kan het wel eens anders uitpakken. Dat u als bewoner toch het gevoel 

heeft dat u soms iets moet wat u niet wilt, of dat u graag iets zou willen, maar het kan of mag niet. 

Dan is er een kans dat u boos of verdrietig wordt, u zich niet gezien of gehoord weet. 

  

De WZD regelt dat mensen met een psycho-geriatrische aandoening recht hebben op een partijdig 

vertrouwenspersoon, een persoon die werkt voor de Zorgzaak, maar niet op de loonlijst staat. Vanuit 

het bedrijf Quasir doe ik dit werk voor de ZorgVilla. Ik ben onlangs al een keer rond koffietijd bij de 

bewoners van de ZorgVilla geweest. Bewoners kunnen altijd apart met mij praten, mochten ze dat 

willen. Ik raak altijd ontroerd als ik de levensverhalen van u over vroeger mag horen... En ook de 

verhalen over het leven nu zijn boeiend, want er spreekt vaak dankbaarheid uit, ondanks fysieke en 

andere beperkingen. 

  

Ik kan u, of de eerste contactpersoon, bij vragen over onvrijwillige zorg helpen om wensen en verlan-

gens op te sporen en helder te benoemen en hierin ondersteuning te geven, bijvoorbeeld hoe u zich 

richting een medewerker durft uit te spreken. U kunt dit alleen doen, maar ik kan ook meegaan. In 

overleg is veel mogelijk. 

Met vriendelijke groet, Welmoed van der Goot, tel. 06-82457332, welmoedvandergoot@quasir.nl 

 

 

mailto:welmoedvandergoot@quasir.nl
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F A M I L I E B I J E E N K O M S T   

Hallo familieleden van de bewoners van de ZorgVilla in Veenoord,  

Ik zal me even voorstellen, ik ben Heidi Kuper-Lit, de dochter van Miny Lit. Mijn moeder woont sinds 

februari 2022 in de ZorgVilla in een mooi appartementje in de Kastanje. Afgelopen februari hebben 

enkele dames van de Zorgvilla een familiebijeenkomst georganiseerd. Wij allen hebben hierover 

een mail gehad. Donderdag 16 februari was het zover. In het gebouw waar de dagbesteding 

plaatsvindt werden we ontvangen met koffie en thee. We begonnen met een voorstelrondje. Zo 

kwamen we al snel achter achtergronden, connecties en gedeelde vroegere woonplaasten e.d. 

Tijdens de familiebijeenkomst werden er verschillende mededelingen gedaan vanuit de verpleging 

en vanuit PR&Communicatie. Daarna kon eenieder aangeven of er nog dingen waren waar je als 

kinderen en familie zijnde tegen aan loopt. Aan bod kwamen onderwerpen als het verkrijgen van de 

juiste indicatie, het in het begin wennen van de bewoners, de dagelijkse gang van zaken voor be-

woners, het eten, de activiteiten die er worden georganiseerd, de uitjes, de inzet van vrijwilligers, 

maar ook bijv. het labelen van de was. Hele diverse onderwerpen. 

Wat vooral de boventoon voerde was dat de bewoners zich over het algemeen fijn voelen in de 

ZorgVilla en dat dat voor ons als kinderen en familie een stuk rust geeft. Rust omdat we zorg uit 

handen mogen geven en dat we weten dat er goed gezorgd wordt voor onze ouders. Het voelde 

goed om te kunnen sparren met andere familieleden van bewoners, elkaar een keer te hebben gez-

ien en ervaringen uit te wisselen.  

Deze bijeenkomst waren er kinderen van 5 bewoners aanwezig. Voor het aantal bewoners die de 

ZorgVilla heeft vonden wij dat best een beetje weinig, terwijl wij deze bijeenkomst als nuttig en heel 

prettig hebben ervaren. Een volgende familiebijeenkomst zal in oktober gepland worden. Mocht je/

jullie nieuwsgierig zijn geworden, wil je graag dingen uitspreken over de ZorgVilla, ben je best 

benieuwd naar familieleden achter andere bewoners en hun ervaringen? Schuif dan een volgende 

keer aan! De koffie en thee met wat lekkers staan klaar.  

Ik en de andere aanwezigen van de          

afgelopen familiebijeenkomst hopen        

jullie te zien!   

Groeten Heidi 

 

 

 

 

M A A R T  2 0 2 3  
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Z A T E R D A G M I D D A G B O R R E L  
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Met ingang van deze maand wordt de 

vrijdagmiddagborrel verplaatst naar 

de zaterdagmiddag van 14.30 tot ca. 

16.15 uur. Dit zal 1x in de maand 

plaatsvinden op elke 4e zaterdag van 

die maand. We hebben de borrelmid-

dag verplaatst omdat op de vrijdag 

altijd al activiteiten van Jacco, onze 

bewegingsagoog zijn. We hebben ge-

merkt dat veel bewoners een activiteit 

op een dag genoeg vinden, vandaar 

deze keuze. Mocht u het als familie 

ook gezellig vinden om bij onze be-

woners aan te sluiten dan bent u van 

harte welkom. We zullen zorgen voor 

een drankje en een hapje en stellen 

een vrijwillige bijdrage van familie erg 

op prijs. De eerste zaterdagmid-

dagborrel vindt plaats op zaterdag 25 

maart om 14.30 uur in de Kastanje. 

Graag tot dan! 

P E D I C U R E  

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om 

mij even voor te stellen. Mijn naam is Elles Vos-

Keuter. Sinds februari van dit jaar werk ik als pedi-

cure in de Zorgvilla. Samen met mijn man, zoon en 

dochter woon ik ”op Erica’’. Als kind heb ik al veel 

mee gekregen van het pedicure vak, want mijn moed-

er is jarenlang met veel plezier pedicure geweest. In 

het verleden heb ik in de zorg gewerkt als woon- en 

activiteitenbegeleider. Drie jaar geleden heb ik 

besloten om voor mijzelf te beginnen als pedicure en 

ben ik in mijn moeders voetsporen getreden. Inmid-

dels ben ik gediplomeerd medisch pedicure en 

aangesloten bij ProVoet. Sinds twee jaar heb ik een 

mooie praktijk aan huis. Ik vind het een geweldig 

beroep om te doen, waar ik ook mijn ervaring en 

liefde voor de zorg in kwijt kan. Inmiddels heb ik al 

een aantal keren De ZorgVilla bezocht en vind het 

een bijzonder mooie plek om te werken met leuke 

mensen. Wilt u meer informatie of een afspraak 

maken, dan kunt u mij bellen: 

Elles Keuter:  06-82372724. 

S A M E N  K O F F I E  D R I N K E N  

Uit het familie overleg is naar voren       

gekomen dat het op prijs wordt gesteld om 

’s avonds samen koffie te drinken in de 

huiskamers. Familie en bewoners die 

elkaar opzoeken en samen in gesprek zijn. 

Vindt u het ook leuk om elkaar zo in-

formeel te ontmoeten. Schuif dan lekker 

aan bij de koffietafel in de Kastanje of in 

de Plataan om 19.00 uur. U bent van harte 

welkom!  
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I N  G E S P R E K  M E T  M E V R .  L U T T E R S  
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T U I N W E R K  

 

Ook voor deze nieuwsbrief 

ben ik in gesprek gegaan met 

een van onze bewoners. We 

zien elkaar dagelijks maar 

weten we wie eigenlijk wel 

wie we écht zijn? Ieder van u 

heeft een eigen levensverhaal 

wat u heeft gevormd tot wie u 

nu bent. Hoe mooi is het om 

elkaar wat beter te leren ken-

nen en met respect ieders 

verhaal te lezen. Vandaag 

ben ik in gesprek met me-

vrouw Lutters. 

 

Mevrouw is geboren op 8 de-

cember 1941 en opgegroeid 

in de Drentse huisjes aan de 

Wijkstraat in Nieuw Amster-

dam, daar heeft ze tot haar 

20e gewoond. Na de oorlog 

werden de eerste huizen hier 

gebouwd. Mevrouw heeft een 

broer en een jongere zus die 

werd geboren toen mevr. 9 

jaar was.  

 

Na de lagere school is ze naar 

de ULO in Emmen gegaan, 

vanuit Nieuw Amsterdam ging 

ze hier op de fiets naar 

toe. Na school is ze bij de 

NAM gaan werken op de ad-

ministratie in Schoonebeek. 

Daar werkte haar man ook, 

hij zat op de tekenkamer. Ze 

gingen samen reisjes maken 

naar Rotterdam en Amster-

dam. Op een gegeven mo-

ment vroeg hij “ga je mee ten-

nissen?” en zo is het allemaal 

gekomen. Haar man kwam 

oorspronkelijk uit Denekamp 

en woonde in Coevorden. Met 

21 jaar zijn ze getrouwd en 

hebben eerst 6 jaar in 

Schoonebeek gewoond. Daar 

zijn hun 2 kinderen geboren, 

een zoon en een dochter.  

 

Mevr. wilde graag onder-

wijzeres worden, vanuit thuis 

werd ze niet gestimuleerd om 

naar de kweekschool te gaan. 

Haar ouders hadden ook geen 

opleiding, vader moest direct 

na de oorlog in dienst. Totaal 

heeft ze 5 jaar bij de NAM 

gewerkt. 

 

Rond 1963 kwam er een ken-

tering dat je als vrouw mocht 

blijven werken. Toen ze gin-

gen trouwen ging ze stoppen 

met werken. Wel heeft ze veel 

cursussen gedaan bij de Plat-

telands vrouwen. 

 

Van Schoonebeek zijn ze naar 

Assen verhuisd omdat haar 

man een baan kreeg bij de 

NAM in Assen. Daarna ver-

huisden ze naar Krimpen aan 

de IJssel waar haar man een 

baan kreeg bij de Shell in Rot-

terdam, was een onderdeel 

van de NAM. Ze kochten daar 

hun eerste huis.   

 

Een heel bijzonder moment 

voor mevr. was dat ze in een 

klas van een opleiding in 

Krimpen aan de IJssel haar 

vriendin van de ULO 

tegenkwam, ze is er nog 

steeds sterk door geroerd. 

Een diepe vriendschap die 

nog steeds stand houdt, ze 

spelen elke dag samen nog 

Wordfeud “op afstand”.  

 

Mevr. heeft veel opleidingen/

cursussen gedaan. Zo heeft 

ze “conversatie Frans” in 

Krimpen gedaan, zodat ze 

zich wat beter verstaanbaar 

kon maken tijdens hun 

Vakanties naar Frankrijk.  

Schilderijen die mevrouw heeft gemaakt. 
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Haar zoon en dochter wonen wat verder weg. Ze is blij met de 

whatsapp contactjes met haar 2 kleinkinderen.  

 

Mevr. is altijd een groot boekenliefhebber geweest, haar 

moeder hield ook zo van lezen. Ze was bij de literatuurclub. 

Sinds afgelopen januari is ze daar geen lid meer van. Bij de 

club kreeg je 4 boeken die je dan moest lezen. Zo’n boek 

werd dan besproken of er kwam iemand om een boek te be-

spreken. In Noord Sleen was de boekbespreking en daar ging 

ze met nog iemand van haar club naar toe. Alles wat ze daar 

dan hoorden over het boek namen ze weer mee naar hun eig-

en club. 

 

Ook was ze altijd graag aan het gymen en ging na die tijd al-

tijd naar de bibliotheek die naast de gymzaal stond.  

 

Mevr Lutters woont vanaf juni 2022 in de ZorgVilla. Ze geniet 

er altijd van als er kinderen bij de ZorgVilla komen. Als ze te-

rug kijkt op haar leven zegt ze dat het goed zo is. Ik bedank 

mevr. voor het mooie gesprek en haar levensverhaal. Een 

liefdevol rijk leven. 

 

V E R V O L G  V A N  H E T  G E S P R E K  M E T  M E V R .  L U T T E R S  

In Krimpen heeft ze ook wand-

kleden gemaakt, gelukkig was 

haar man erg handig die een 

groot weefraam voor haar 

maakte. Ook voor haar vriendin 

heeft haar man zo’n raam ge-

maakt.  

 

Op een gegeven moment kreeg 

haar man werk in het bouwen 

van booreilanden die naar 

Noorwegen werden gesleept. 

Daarvoor hebben ze 6 jaar in 

Julianadorp gewoond, vlakbij 

Den Helder. In Den Helder 

heeft mevr. een cursus Spaans 

gedaan in verband met hun 

vakanties naar Spanje. Ze 

waren samen erg reislustig.  Ze 

hebben ook de volgende 

landen bezocht: Florida 

(rondreis met bus), Portugal, 

Turkije, Indonesië, Thailand en 

Maleisië. Ze was altijd erg geïn-

teresseerd in andere culturen. 

 

Na Julianadorp zijn ze in 1985 

naar Oosterhesselen verhuisd. 

Daar kwam ze weer bij de Plat-

telandsvrouwen. Je had daar 

diverse clubs: kunst en cultuur, 

yoga, tuinclub (ging dan met 

meerdere dames langs mooie 

tuinen), cursus verhalen 

schrijven. Vanuit de cursus 

verhalen schrijven heeft ze een 

mooi verhaal geschreven over 

“de bedstee-kwast” (zie verder 

in het verhaal).  

 

In 2004 is haar man overleden 

en in 2014 is ze weer terug 

naar Nieuw Amsterdam ge-

gaan. Ze waren 41 jaar 

getrouwd.  

De groep waar mevrouw lid van was. 
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D E  B E D S T E E - K W A S T  

In mijn kamer hangt een oude bedstee-kwast. Hij komt uit de bedstee van mijn grootouders. 

Zij woonden in een klein Drents huisje. Ik ben er zelfs geboren! Misschien dat ik daarom zo’n 

hechte band had met mijn opoe, want ik ben ook nog naar haar vernoemd. Lang heb ik er 

niet gewoond, want mijn ouders konden een iets grotere ruimte huren. We bleven in dezelfde 

straat wonen. Dus als mijn ouders eens uit wilden werden mijn broertje en ik bij opa en opoe 

gebracht. We sliepen dan in de bedstee. Ik vond het nooit erg om vroeg naar bed te gaan. Je 

klauterde met plezier de bedstee in. D deurtjes op een kier en je kon stil meeluisteren wat de 

volwassenen nog te zeggen of te doen hadden. 

M’n opoe zat altijd rechts aan het eind van de tafel, m’n opa link. Tussen hen in de kachel, 

waar altijd wel iets op stond te pruttelen. Aan de andere kant was de bedstee van mijn 

grootouders, links ervan hing een grote klok, met daaronder veel fotolijstjes. Daar stond de 

divan ook, waar mijn opoe veel op lag te rusten, want ze was veel ziek. 

De bedstee was een hol geworden, van waaruit je de meeste spannende avonturen beleefde. 

Soms maakten mijn broertje en ik het te bont en dan weden we tot de orde geroepen. Mee-

stal vielen we vanzelf in slaap, want waar ter wereld kun je je nog zo veilig en beschermd 

voelen als in de bedstee bij je opa en opoe! 

’s Morgens vroeg werd je wakker van gestommel. De deurtjes van mijn grootouders bedstee 

gingen open. Ik zag hoe mijn opoe uit bed stapte. Eerst trok ze zich overeind aan de kwast en 

dan kwamen er een paar benen. We moesten altijd even wachten totdat ze het ontbijt klaar 

had en daarna zette ze een stoel voor onze bedstee, zodat mijn broertje en ik eruit konden 

klimmen. Wij hadden nog geen kwast nodig. Nadat we een boterham met suiker gegeten 

hadden, werden we snel aangekleed. Mijn vader kwam ons altijd ophalen, op de fiets, want 

een auto hadden we nog niet. Ik ben blij met mijn bedstee-kwast, hij doet me denken aan 

een beschermde jeugd en de liefde van mijn grootouders. 

H. Lutters-Peters 
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Het was een mooie decembermaand met veel activiteiten in de ZorgVilla. Onder leiding van 

Jacco en Erna werd de maand gestart met Pietengym. Natuurlijk kon er een Pietendiploma 

gehaald worden, er werd fanatiek mee gesport. Op zondagmiddag 4 december kwam Sin-

terklaas met een stel pieten op bezoek. Voor iedere bewoner was er een cadeautje.  We 

werden verwend door gebak van Versbakker van Veenen. Vrijwilligers die weer volop meehiel-

pen met het klaarmaken en uitdelen van de hapjes.  
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Daarna werd de ZorgVilla omgetoverd in 

kerstsfeer en wat hadden we een kerstspul-

len. Door een spontane facebookactie en 

daarna een oproep bij RTV Drenthe werden 

we overladen met de mooiste kerstspullen, 

in de kleuren roze, goud, zilver, paars en ga 

zomaar door. Onze ZorgVilla is nog nooit zo 

mooi versierd geweest met dank aan alle 

lieve gevers en alle versierders! 

De Midwinterhoornblazers “De Moor-

bloazers” uit Nieuw Schoonebeek kwamen 

op bezoek. Helaas regende het die avond 

maar wat heeft iedereen genoten van deze 

oeroude klanken.  

Op tweede Kerstdag was familie uitgenodigd  

om met hun naasten te komen kerstgour-     

metten.  
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Ook dit jaar werden er weer heerlijke kniepertjes gebakken met een mooie groep.  
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Natuurlijk mocht het oliebollen bakken niet ontbreken. Het Atelier was omgetoverd in een 

oliebollenkraam en wat werd deze druk bezocht Dat was echt smullen en zo hebben we er 

samen alles aan gedaan om een mooie decembermaand voor onze bewoners en elkaar neer te 

zetten. 
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Op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag is er dagbesteding in het Atelier bij de 

ZorgVilla. Deze dagbesteding is ook voor externe cliënten en op dit moment zijn dat er 

vijf. Er wordt geprobeerd om iedereen het naar de zin te maken. Er wordt gekeken naar 

mogelijkheden van de cliënten en wat de cliënt nog zelf kan. Er wordt gekeken naar 

aanpassingen zoals bijv. bij kleuren met bijv .1 hand door een anti slipmatje onder een 

tekening te leggen. De interactie tussen interne en externe mensen is erg leuk. Cliën-

ten uit Veenoord kennen elkaar en de namen “ken jij die en die” vliegen dan ook over 

tafel. Op dit moment zijn ze aan het sparen geslagen voor een uitje (Teatime in Echten). 

Er wordt geprobeerd met de seizoenen mee te werken. Nu worden er paaseieren gebor-

duurd en gekleurd. In het voorjaar/zomer hopen we de jeu de boules baan weer te ge-

bruiken.  
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Elke 3e donderdagmiddag van 

de maand is er Bingo in de 

Kastanje. De huiskamer van 

de Kastanje zit dan goed vol 

met bewoners, vrijwilligers en 

medewerkers. Wat is dit altijd 

een succes en wat een gezel-

ligheid. En wat zijn er mooie 

prijsjes. Ook zijn er bewoners 

die liever  1 op 1 een spelletje 

of activiteiten doen. Dankzij 

vrijwilligers en stagiaires kun-

nen wij deze hulpvraag 

bieden. Ook wordt er 2x per 

maand op de maandagmid-

dag wandelen georganiseerd. 

We proberen zoveel mogelijk 

bewoners mee naar buiten te 

nemen. En daarnaast is Jacco 

er elke maandag en vrijdag-

morgen die voor veel afwis-

selende spellen zorgt.  
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K N I P P E R T J E S  B A K K E N  M E T  O B S  D E  B A S C U L E  

De laatste maanden is er hard gewerkt aan een nieuw hek 

bij de ZorgVilla. De oude palen waren verweerd en mede 

door de hulp van onze vrijwilligers staat er weer een 

prachtig nieuw hek. Zoals je kunt zien hebben ze er zelf 

veel schik aan. 

Een gezellige start van het nieuwe jaar was het met een grote groep kinderen van Ba-

sisschool de Bascule uit Nieuw Amsterdam. Op een maandagmorgen in het nieuwe jaar 

kwamen ze smullen van de zelfgebakken kniepertjes door bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers. Ze kregen een glaasje ranja en mochten lekker smullen. Dhr. van Veenen was 

deze dag jarig en daar is heel enthousiast voor gezongen. Het was een feestelijke morgen! 
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In de maand januari was Janny Zwiggelaar onze vrijwilliger 

van de maand. Zo’n twee jaar doet Janny alweer vrijwil-

ligerswerk bij de ZorgVilla. Ze is begonnen met diverse 

werkzaamheden om te kijken wat bij haar past. Al snel 

daarna is ze als vaste hulp begonnen in het gebouw De 

Kastanje waar ze elke woensdagmorgen te vinden is. Ze 

begint met een koffieronde en verzorgt daarna de planten. 

Als planten bij haar thuis te groot worden neemt ze ze mee 

naar de ZorgVilla, daar is altijd wel een plekje over. Het is 

een prachtige groene oase dankzij de goede zorgen van 

Janny. Daarna gaat ze “shoppen bij de buren” in het gebouw 
de Plataan en vult de voorraad in de Kastanje aan. Ook de 

bewoners worden goed door haar verzorgd. Als de mede-

werkers nog met zorg bezig zijn dekt Janny de tafels voor de 

lunch en serveert de lunch uit aan de bewoners. Een keer 

in de maand neemt Janny haar accordeon mee voor wat 

gezelligheid tijdens de vrijdagmiddag borrel. Ze speelt dan 

bekende liedjes en er wordt volop meegezongen. Het leuke 

aan het vrijwilligerswerk vindt ze het contact met de be-

woners, even een praatje maken. Ze kent veel oud  in-

woners van Erica die nu in de ZorgVilla wonen, dat geeft 

ook een vertrouwd gevoel. Dankjewel Janny voor je gezel-

ligheid en alle lieve zorgen! 

In de maand februari was Betsy Veldman onze vrijwilligster van 

de maand! Zo’n anderhalf jaar doet Betsy alweer vrijwil-

ligerswerk bij De ZorgVilla. Ze is er gekomen door de enthousi-

aste verhalen van haar dochter die hier in de zorg werkt. Ze is 

maatje van enkele bewoners die wel wat extra aandacht konden 

gebruiken. Dit doet ze met zoveel liefde en enthousiasme. Betsy 

is altijd wijkverpleegkundige geweest dus zorgen doet ze graag. 

Elke woensdagmorgen is Betsy er nadat ze eerst de Zuidervelder 

en de Emmer Courant bij de Primera heeft opgehaald. Daar 

maakt ze onze bewoners erg blij mee. Als maatje doet ze wat de 

bewoner graag wil, een gesprekje, een spelletje of zelfs samen 

op pad. Onlangs is ze met een van hen naar het Drents museum 

geweest, een lang gekoesterde wens.  

 

Ook is ze bereid om nog te leren. Zo heeft ze deelgenomen aan 

een e-learning voor het werken met de belevenis tafel. En met 

haar kennis inspireert ze weer de medewerkers over de mo-

gelijkheden, geweldig toch?! Ze komt graag bij de ZorgVilla. De 

sfeer is goed en iedereen is blij als ze komt, daardoor voelt ze 

zich ook zo nuttig. Ze vindt het fijn om iets te kunnen betekenen 

en ik bedank haar voor haar bevlogenheid en enthousiasme! 

‘Wie goed doet, goed ontmoet’ zegt Betsy, een rake uitspraak 

die haar moeder altijd zei. Dankjewel Betsy voor je geweldige 

inzet! 
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Witte voetstappen op de tegels, een witte lijn en witte pijlen. Waar leidt dit heen? En waar 

komt dit uit voort? In ieder geval is de eerste stap dan al een feit. Er zit beweging in!  

 

Het idee van een beweegpad komt voort uit een vakantie in het buitenland (van Erna). 

Langs een wandelpad rond een vijver stonden borden met beweegafbeeldingen. Hoe leuk 

is dit! Wandelen en de spieren in beweging brengen lekker in de buitenlucht.  

Dit is vooral leuk, en dat moet het zijn. Plezier hebben in het bewegen.  

 

De Zorgvilla heeft een prachtige tuin, er zijn zitjes, mooie perkjes, mooie bomen, een 

mooie pluktuin, een kas, een vijver, een kippenverblijf en alles ligt er netjes, verzorgd en 

veilig bij. Dit is dus de ideale plek om het beweegpad aan te leggen! Niet zomaar een 

beweegpad maar door gebruik te maken van alles wat er al staat een aanvulling voor de 

omgeving. Geen ingewikkelde toestellen maar oefeningen die bij een bankje of aan het 

hek, staand of lopend al dan niet achter de rollator, uitgevoerd kunnen worden. 

 

Tijdens een rondje lopen of tijdens het zitten op een van de terrasjes uitgenodigd worden 

om een oefening te doen. De armen in de lucht, de benen omhoog, de knieën heffen of 

lekker even boksen zomaar een paar oefeningen. Het mag 10 keer (of meer) maar ook 

minder, niks moet. De route bestaande uit 10 borden rondom de Plataan met 10 verschil-

lende afbeeldingen, is aangegeven met witte voetstappen. Bij elk willekeurig bord kan 

gestart worden. Niet alleen de bewoners, maar ook de kinderen, kleinkinderen, vrijwil-

ligers, medewerkers en ook de buren mogen gebruik maken van het beweegpad.  

 

Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Samen bewegen maakt het nog leuker, dus jas 

aan en neem je buurvrouw/buurman/zoon/dochter/kleinkind mee en volg de witte voet-

stappen! Geniet van het Beweegpad!  

 

Jacco, Erna en de tuinmannen! 
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Wilt u contact met de redactie of een 

bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?  

Neem dan contact op met: 

Mariëlle Visser 

PR Medewerker De ZorgVilla  

Telefoon: 0523 - 22 50 05 

e-mail: marielle.visser@zorgzaak.nl 

U kunt ook altijd een berichtje voor haar achterlaten bij 

een van de zorgverleners! 

Z O R G V I L L A N I E U W S  
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I N  M E M O R I A M  

De afgelopen maanden zijn er tot ons verdriet dierbare mensen overleden 

die lang of iets korter in De Zorgvilla hebben gewoond. Afscheid nemen van 

mensen met wie je zoveel ervaringen hebt gedeeld heeft een grote impact 

op onze bewoners en ons personeel. Daarom noemen wij uit eerbied hun 

namen en danken wij hen voor het feit dat wij een tijdje mochten meelopen 

in hun leven en voor het vertrouwen wat ze ons daarvoor schonken. 

 

Mevrouw G. Snippe-Welink, geboren op 18 maart 1930 – overleden op 6 

februari 2023. Mevrouw Snippe heeft een jaar in de ZorgVilla gewoond. 

 

De heer A. Masselink, geboren op 8 oktober 1934 – overleden op 24 febru-

ari 2023. De heer Masselink heeft slechts twee weken in de ZorgVilla ge-

woond. 

 

Mevrouw Y.M.A. Dolman-Kolderie, geboren op 8 juli 1931 – overleden op 2 

maart 2023. Mevrouw Dolman heeft bijna twee jaar in de ZorgVilla ge-

woond. 


